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Nepali Children probeert steeds vaker kinderen met hun ouders of familieleden te
re-integreren. Een flinke uitdaging maar niet onmogelijk.
Het eerste kind waarmee we dit hele proces op gang hebben gezet is Bibek. Een
leergierige jongen zonder gedragsproblemen, maar wel met veel trauma’s.
Als eerste hebben we gedurende een aantal maanden samen met zijn
(alleenstaande) moeder een heel gedetailleerd plan uitgedacht. Zij was daarin
leidend en Jana Hitaishi, onze Nepalese partnerorganisatie, trad faciliterend op.
Een onderdeel van dit plan is dat Bibek elke vrijdagavond en zaterdag weer bij zijn
moeder en zijn zusje is. En wat gebeurt er? Op een vrijdagavond komt ze hem
ophalen en na het eten geeft ze aan dat ze over een uurtje naar het buitenland
gaat. De bom ontplofte. Vol onbegrip hoorden we dit verhaal en Bibek was
natuurlijk ontroostbaar.

Maar wie neemt nu de voogdij op zich voor hem als er helemaal niets geregeld is?
Gelukkig vonden we zijn tante bereid om dit te doen. Ze tekende al het
papierwerk en Bibek zou daardoor de zaterdag en vakanties bij haar zijn. En wat
schetst onze verbazing? Ze kwam hem niet ophalen. Na enig aandringen kwam ze
uiteindelijk toch, maar toen we enkele dagen later contact legde, bleek Bibek bij
zijn oma te zijn en aan ons adres uitte ze vele ernstige bedreigingen. We besloten
niet meer met haar in contact te treden.

Het ziet er nu naar uit dat Bibek samen met zijn zusje bij zijn oma blijft. Hij heeft
het reuze naar zijn zin, de school is op loopafstand. En voor Bibek is het
allerbelangrijkste dat hij weer met zijn zusje herenigd is. Hij miste haar elke dag
heel erg. Hopelijk is dit de goede oplossing voor Bibek. Wij blijven met hem in
contact en ondersteunen waar mogelijk.

Eind goed, al goed?



Non Violence training

In april heeft Fransje van Veen 3 keer een no-violence training gegeven: in het hostel, op Ambika en op
een particuliere school. Een intensief programma, dat mensen aan het denken zet hoe ze kinderen willen
begeleiden of willen lesgeven. We zijn erg benieuwd of de scholen deze training verder gaan uitwerken,
om gaan zetten in beleid en de training strategieën gaan aanpassen zodat er een kindvriendelijke
leeromgeving gaat ontstaan.

Vanaf het volgende schooljaar (mei) gaan onze kinderen naar een andere school. De afgelopen drie jaar zaten ze
op de “boarding school Snow View”. Helaas heeft de school haar beloften niet waargemaakt over hun onderwijs
ideeën. Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, is dat het huiswerk niet goed wordt nagekeken. De kinderen
bestuderen daardoor foutieve antwoorden voor hun examen. Drie jaar lang is Jolanda elke dag 2 uur bezig om
het huiswerk te corrigeren. Ter indicatie: in 4 tot 6 antwoorden staan nog steeds fouten. Het resultaat van haar
intensieve begeleiding is er, want de kinderen hebben goede schoolresultaten.
Maar als het niveau van de docenten onvoldoende is, terwijl het een van de betere scholen in de buurt is, waarom
zouden we onze kinderen dan naar een particuliere school brengen? Het is dan veel makkelijker om de kinderen
aan de overkant van de straat onderwijs te laten volgen op een overheidsschool. Anderhalf uur minder reistijd per
dag en eenzelfde hoeveelheid bijsturing blijft nodig.
We wensen onze kinderen veel plezier op Ambika: de school waar we nog 30 kinderen sponsoren voor school en
waar Bodharaj bestuurslid is.
De kinderen hebben ondertussen toelatingsexamen gedaan waarbij alleen Keshav een tegenvallend resultaat
had. Voor het nieuwe schooljaar liggen de maten voor de schoolkleding al bij de kleermaker en de boeken zijn
besteld.

Verandering van school


